
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 6 juli 2025 Bijzonderheden: Overstapdienst
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Trudy
Lector:     Danielle Hartkamp
Beamer: Sander
KND:  Marinda/ Ineke / Daniëlle
Koster: Kees

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 66: 1 en 3 Breek aarde uit 

Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

Zingen: Psalm 66: 7 

Kaarsen worden aangestoken

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Op Toonhoogte 539: Lees je Bijbel

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Handelingen 5: 41- 6: 7

Zingen: Opwekking 488 Heer, ik kom tot U (de kracht van uw liefde) 



Verkondiging

Zingen: Liedje naar Geef mij kracht, heel mijn leven Heer (OK voor kids) 
God is goed, dat belijden wij: (3x) zijn naam is groot!
Jezus leeft, dat geloven wij, (3x) ook wij staan op.
Door de Geest, krijgen wij Zijn kracht (3x), gaan moedig voort!

Gebeden

Collecte

Binnendragen Brood en wijn, door diaken en kinderen

Tafelgebed (voorganger en 1 of meer kinderen) 

V: Wij danken U, God, dat U een God van mensen bent, dat wij U mogen noemen: onze God, 
onze Vader. 
I: We danken U omdat U ons toekomst wilt geven, omdat U van ons houdt. 
V: U roept ons en U doorbreekt onze doofheid, U opent onze ogen.
I: U wekt ons op om met U te leven
V: Gezegend bent U, de bron van al wat bestaat. Wij dorsten naar U, omdat Uw Evangelie 
ons goed nieuws vertelt, en ons een andere weg wijst, die wij niet kunnen bedenken. 
I: U willen we zegenen, we danken voor deze dag die U ons hebt gegeven. 
V: Wij aanbidden U, verdoofd of gelaten, vervreemd of opstandig, vol geloof en ongeloof 
tegelijk, maar in ieder gevall vol van hoop. 
I: U bent de levende God, U ontfermt zich over ons, en neemt ons in uw armen, en U wijst 
ons de weg, in uw Bijbel, en door uw Heilige Geest.
V: U hebt U niet geschaamd onze God te zijn, ondanks al onze fouten. 
I: U stuurde Jezus naar ons toe, Hij werd een mensenkind zoals wij.
V: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer heeft in leef en leed aan U vastgehouden, en zijn 
leven voor ons gegeven. 
I: In de nacht dat Jezus werd gevangengenomen, heeft Hij nog met zijn discipelen gegeten. 
Hij heeft U gedankt en het brood gebroken aan zijn vrienden uitgedeeld met die speciale 
woorden die wij nog steeds mogen nazeggen: 
Neem en eet, dit is mijn lichaam, doe dit om aan Mij te blijven. 
V: Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen vergoten wordt tot vergeving van 
zonden, iedere keer als u deze beker drinkt, zult u dit doen tot mijn gedachtenis. Zo mogen 
wij samen vieren wat Hij voor ons heeft gedaan. 
I: Samen mogen wij brood en wijn ontvangen, omdat Hij met Pasen opstond uit de dood. Hij 
is de God die leeft en ons toekomst geeft!



V: Bidden wij samen: Wij bidden U, Heer onze God, zend in ons allen uw levenskracht, uw 
Heilige Geest, opdat wij hoopvol en vastberaden mogen verdergaan op de weg van het 
leven, dat we elkaar zullen vasthouden op de weg naar uw toekomst, verbonden met allen 
die in U geloven wereldwijd. Bidden we dan samen het gebed dat Jezus ons leerde bidden: 
Onze Vader…. 

Delen van brood en wijn

Danken en Zingen: Feest in de kerk! (melodie Gezang 415, liedboek 1973)

Feest in de kerk, feest bij de mensen, 
Blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen,
Niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn dat je samen eten mag,
Aan tafel bij de Heer, 
Vandaag en telkens weer. 

Tafel van Eén, Brood om te weten
Dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, Mensen in Vrede,
Oud en vergeten, nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
Doen wat ondenkbaar is:
Dood en verrijzenis!

Zingt voor de Heer! Zingt voor de Vader!
Zingt voor de Geest, die samenbindt.
Zingt voor de Heer, vol van genade,
Zingt voor de Zoon, die ons stralen laat.
Wondere daden heeft Hij verricht,
Hij is ons steeds nabij. 
Dat God geprezen zij! 

Overstappen van kindernevendienst naar Connected

Afscheid van Sander van Dijk als meester van de kindernevendienst

Zingen: Opwekking 622: vrede van God

Dankgebed en zegen voor de kinderen 

Slotlied: Lied van Sytze de Vries, uit de bundel ‘het liefste lied van overzee’ (Melodie: Finlandia, van 

Jean Sibelius) 



Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen (3x Amen)



Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 6 juli 2025	Bijzonderheden: Overstapdienst

Voorganger:	Ds. Christi Bartelink	Organist: Alexander Prins

Ouderling van dienst: 	Trudy

Lector:  Danielle Hartkamp

Beamer: 	Sander

KND:  Marinda/ Ineke / Daniëlle

Koster: Kees





Muziek

Welkom en Mededelingen	

Zingen: Psalm 66: 1 en 3 Breek aarde uit 

Stil gebed	

Votum en groet: 	V: Onze hulp is in de Naam van de Here

		A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

		V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

		A: AMEN

		

Zingen: Psalm 66: 7 

Kaarsen worden aangestoken

Gesprek met de kinderen	

Kinderlied: Op Toonhoogte 539: Lees je Bijbel

	Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Handelingen 5: 41- 6: 7

Zingen: Opwekking 488 Heer, ik kom tot U (de kracht van uw liefde) 



Verkondiging					

Zingen: Liedje naar Geef mij kracht, heel mijn leven Heer (OK voor kids) 

God is goed, dat belijden wij: (3x) zijn naam is groot!

Jezus leeft, dat geloven wij, (3x) ook wij staan op.

Door de Geest, krijgen wij Zijn kracht (3x), gaan moedig voort!



Gebeden	

Collecte						

Binnendragen Brood en wijn, door diaken en kinderen

Tafelgebed (voorganger en 1 of meer kinderen) 

V: Wij danken U, God, dat U een God van mensen bent, dat wij U mogen noemen: onze God, onze Vader. 

I: We danken U omdat U ons toekomst wilt geven, omdat U van ons houdt. 

V: U roept ons en U doorbreekt onze doofheid, U opent onze ogen.

I: U wekt ons op om met U te leven

V: Gezegend bent U, de bron van al wat bestaat. Wij dorsten naar U, omdat Uw Evangelie ons goed nieuws vertelt, en ons een andere weg wijst, die wij niet kunnen bedenken. 

I: U willen we zegenen, we danken voor deze dag die U ons hebt gegeven. 

V: Wij aanbidden U, verdoofd of gelaten, vervreemd of opstandig, vol geloof en ongeloof tegelijk, maar in ieder gevall vol van hoop. 

I: U bent de levende God, U ontfermt zich over ons, en neemt ons in uw armen, en U wijst ons de weg, in uw Bijbel, en door uw Heilige Geest.

V: U hebt U niet geschaamd onze God te zijn, ondanks al onze fouten. 

I: U stuurde Jezus naar ons toe, Hij werd een mensenkind zoals wij.

V: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer heeft in leef en leed aan U vastgehouden, en zijn leven voor ons gegeven. 

I: In de nacht dat Jezus werd gevangengenomen, heeft Hij nog met zijn discipelen gegeten. Hij heeft U gedankt en het brood gebroken aan zijn vrienden uitgedeeld met die speciale woorden die wij nog steeds mogen nazeggen: 

Neem en eet, dit is mijn lichaam, doe dit om aan Mij te blijven. 

V: Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen vergoten wordt tot vergeving van zonden, iedere keer als u deze beker drinkt, zult u dit doen tot mijn gedachtenis. Zo mogen wij samen vieren wat Hij voor ons heeft gedaan. 

I: Samen mogen wij brood en wijn ontvangen, omdat Hij met Pasen opstond uit de dood. Hij is de God die leeft en ons toekomst geeft!

V: Bidden wij samen: Wij bidden U, Heer onze God, zend in ons allen uw levenskracht, uw Heilige Geest, opdat wij hoopvol en vastberaden mogen verdergaan op de weg van het leven, dat we elkaar zullen vasthouden op de weg naar uw toekomst, verbonden met allen die in U geloven wereldwijd. Bidden we dan samen het gebed dat Jezus ons leerde bidden: 

Onze Vader…. 



Delen van brood en wijn

Danken en Zingen: Feest in de kerk! (melodie Gezang 415, liedboek 1973)

Feest in de kerk, feest bij de mensen, 

Blijde gezichten om je heen.

Vrolijk gelach, veel goede wensen,

Niemand voelt zich vandaag alleen.

Fijn dat je samen eten mag,

Aan tafel bij de Heer, 

Vandaag en telkens weer. 



Tafel van Eén, Brood om te weten

Dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, Mensen in Vrede,

Oud en vergeten, nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan,

Doen wat ondenkbaar is:

Dood en verrijzenis!



Zingt voor de Heer! Zingt voor de Vader!

Zingt voor de Geest, die samenbindt.

Zingt voor de Heer, vol van genade,

Zingt voor de Zoon, die ons stralen laat.

Wondere daden heeft Hij verricht,

Hij is ons steeds nabij. 

Dat God geprezen zij! 



Overstappen van kindernevendienst naar Connected

Afscheid van Sander van Dijk als meester van de kindernevendienst

Zingen: Opwekking 622: vrede van God

Dankgebed en zegen voor de kinderen 

Slotlied: Lied van Sytze de Vries, uit de bundel ‘het liefste lied van overzee’ (Melodie: Finlandia, van Jean Sibelius) 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je adem haalt



Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in je droom



Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen

ben ik de hand, die al je tranen wist.



Zegen (3x Amen)





